WIE ZIJN WIJ?

Mijn naam is Michiel Teunisse, samen met Yeb-Jan Joustra, ik ga op 24 september
a.s. een lezing voor u geven over “UNIFIL/Libanon, toen en nu”. Ik ben in 1979 als
dienstplichtige in dienst gekomen en uitgezonden als Anti-Tank schutter naar
Libanon/UNIFIL en geplaatst op Post 7-5 (Fort Wanhoop) op de bovenposten.

Na deze uitzending ben ik beroeps als Officier Speciale Diensten geworden en vele
plaatsingen gehad te beginnen bij het Korps Commandotroepen, waarna vele
plaatsingen en uitzendingen volgden waaronder een waarnemersmissie in 1992 in
voormalig Joegoslavié; in 1994 in Angola, in 1996/97 in het Midden Oosten Israél en
Syrié, in 2003 naar Irak, in 2005 naar Irak en Afghanistan gedurende een jaar, en
nog wat missies in Oost-Timor en Nakorno Karabach en Pakistan.

Buitenland plaatsingen o.a. in Pau bij de Franse Paraschool waar ik in mijn vrije
tijd een jet brevet heb gehaald op het twee motorige Fouga Magister, mijn totale
vlieguren zijn ongeveer 750 uren en ik heb circa 400 parachute sprongen waarvan
een 50tal nachtsprongen.

Momenteel met pensioen en mijn hobby’s zijn onderzoek Grebbeberg 1940, camper
reizen en sleutelen aan mijn oude Acadiane, soort besteleend.
Tot zover, graag zie ik u bij de presentatie!

Michiel Teunisse

Mijn naam is Yeb-Jan Joustra, samen met Michiel Teunisse ga ik op 24 september
a.s. een lezing voor u geven over “UNIFIL/Libanon en nu”. Ik ben na afronding van
mijn studie in 1980 als dienstplichtige in dienst gekomen en na de AMO en
aanvullende opleiding van 2 juni t/m 3 december 1981 uitgezonden als chauffeur
gewondenverzorger YP-408 naar Libanon/UNIFIL. Geplaatst, 2 mnd op de BHP in
Haris en vervolgens op Post 7-11 (A-Cie) in Yatar.

Na mijn militaire diensttijd ben ik gaan werken in het bedrijfsleven, in het
bijzonder in de commerciéle dienstverlening. Het begeleiden van organisaties in
verandering, vooral de menskant staat daarin centraal. lets wat ik nog steeds met
veel plezier doe! Tot eind 2021 gecombineerd met de functie van reserveofficier bij
1CMI Co, ingezet in verschillende opdrachten. Een bijzondere was de inzet, samen
met mijn team, tijdens Corona in Limburg; indrukwekkend en dankbaar. Sinds 1
september 2022 ben ik voorzitter van de Cliéntenraad van het Erasmus MC te
Rotterdam.

Nu meer en meer genietend van onze kinderen en vooral kleinkinderen. Hobby’s;
zeilen, camperreizen en sleutelen aan mijn oude 2CV6 Spéciale, onze eend.
Tot zover, graag zie ik u bij de presentatie!

Yeb-Jan Joustra



